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Goedemorgen 
 

Het Bijbelboek Openbaring, ook bekend als de Apocalyps van Johannes, is het laatste boek van 

het Nieuwe Testament. Hoofdstuk 4 van Openbaring markeert een belangrijk omslagpunt in de 

tekst. Hier begint Johannes zijn visioen van de hemel, wat een sleutelrol speelt in het begrijpen 

van de leer van de eindtijdboodschap van het boek. Het is een soort blik achter de schermen, een 

hemelse toonkamer. In dit hoofdstuk beschrijft Johannes hoe hij wordt opgetild naar de hemel. 

De beelden rollen als het ware over elkaar heen. Er is veel te zien, maar ook veel te horen. Toch 

is het tegelijk ook op een bepaalde manier overzichtelijk. Hij ziet een deur die in de hemel 

geopend is en hoort een stem die hem uitnodigt om omhoog te komen. Wanneer hij door de deur 

gaat, ziet hij een troon in de hemel, waarop iemand zit die er uitziet als groene en rode 

edelstenen. De persoon op de troon straalt als edelstenen, wat Gods glorie en heiligheid 

benadrukt. De troon staat centraal. Rondom de troon is een regenboog die eruit ziet als smaragd, 

een teken van Gods trouw en genade. De regenboog zoals bij Noach na de zondvloed, als een 

teken van zijn verbond, Er zijn 24 andere tronen rondom deze centrale troon en op deze tronen 

zitten 24 ouderlingen, gekleed in witte gewaden en met gouden kronen op hun hoofd. Ze 

symboliseren mogelijk de 12 stammen van Israël en de 12 apostelen. Hun witte gewaden staan 

voor  zuiverheid en hun gouden kronen voor overwinning en eer. Uit de troon komen 

bliksemstralen, donderslagen en stemmen, tekenen van Gods macht en majesteit. Voor de troon 

bevinden zich zeven vurige fakkels, die de zeven geesten van God voorstellen. Dat doet 

natuurlijk ook denken aan de zevenarmige kandelaar, de menora. Ook ziet Johannes een glazen 

zee die lijkt op kristal. De zee staat in de Bijbel symbool voor de chaos en het kwaad. Maar hier 

in Gods hemelse troonzaal is de zee van glas. Hier beuken geen woeste golven, hier kolkt het 

niet. Nee, een glazen zee. Doorzichtig en toch vast. Midden voor de troon en rondom de troon 

staan vier levende wezens, vol ogen van voren en van achteren. De vier levende wezens vol ogen 

representeren Gods alwetendheid en voortdurende waakzaamheid. Elk wezen heeft een ander 

uiterlijk: een leeuw, een kalf, een mens en een vliegende arend. Deze vier levende wezens 

hebben elk zes vleugels en zijn vol ogen rondom en van binnen. Dag en nacht roepen ze zonder 

ophouden: "Heilig, heilig, heilig is de Heer God, de Almachtige, die was, die is en die komt." 

Wanneer de wezens deze lof zingen, buigen de 24 ouderlingen zich neer voor Hem die op de 

troon zit en aanbidden Hem en werpen hun kronen voor de troon. De christenen in de tijd van 

Openbaring 4 leefden onder Romeinse vervolging, vaak vanwege hun weigering om de keizer 

als god te aanbidden. Ze kwamen meestal in het geheim samen in huizen of afgelegen plaatsen 

om te bidden en de Schrift te lezen. Hun gemeenschappen waren hecht en ze ondersteunden 

elkaar, vooral tijdens vervolgingen. Ze hielden zich aan een ethisch leven, zorgden voor de 

armen en zieken en leefden sober. Christenen verspreidden hun geloof ondanks de gevaren en 

gebruikten symbolen zoals de vis (Ichthys) om zichzelf discreet te identificeren. Ze 

communiceerden via brieven en hadden een duidelijke leiderschapsstructuur. Ze geloofden dat 

Christus spoedig zou terugkeren, wat hen hoop gaf. Ondanks sociale en economische uitsluiting 

bleven ze trouw aan hun geloof. Hun leven was gericht op de verwachting van Gods Koninkrijk 

en de hoop op toekomstig herstel. En als we teruggaan naar de beschrijving van Johannes over 

de troon van God is het overweldigend hoeveel daar te zien is en te horen. Maar over één 

eenvoudige zin lees je bijna heen: Boven de troon was een schitterende regenboog. Dat op onze 

aarde noodzakelijkerwijs nooit meer dan een halve boog is. De regenboog is in de hemel, daar 

waar God regeert, een hele boog geworden, volmaakt rond, af, volledig, voltooid. 

Hier in dit leven is het teken van de hoop altijd op zijn hoogst half zichtbaar; maar daar waar 

God is en wij in God zijn, is er niets meer verborgen. Welkom allemaal, in het bijzonder de 

gasten in ons midden en een goede dienst toegewenst.  
 

Zondag 23 juni 2024  
 

Kerkgebouw                             : Gereformeerde Kerk Nijeveen   

Voorganger : Ds K.D. v.d Hout uit Woudrichem 

Ouderling van dienst               : Joke Meinen 

Organist                                   : Jannes Lopers  

Collectes                                    : 1. Diaconie;  2. Kerkbeheer  

Oppasdienst     23 juni             : Anneloes Oort  
Oppasdienst     30 juni             : Dienst in HV kerk  

Koster                        : Gereformeerde Kerk Nijeveen: Hillie Hoekman   

                                                     Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760 

                                          Email: koster@gereformeerdekerknijeveen.nl 

Kinderkerk                               : Er is vandaag geen kinderkerk 
 

Pastoraat 
 

Bloemen 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de Fam. H. Bijker, KBB  39 en worden 

gebracht door Jantje Kroes. 

 

Meeleven 

Ontslagen uit het ziekenhuis te Zwolle, Sita Zuidema, Het Nieveen 20 

Dhr. H. Smit, Burg. Weimalaan 3 verblijft nog in het Hospice te Meppel, binnenkort gaat Dhr. 

Smit naar Villa Nova, Dorpsstraat 57.  
 

We denken aan hen die ziek zijn, of die een behandeling of een operatie moeten ondergaan. We 

denken ook aan hen die bezig zijn met chemokuren en behandelingen. Dat trekt soms een zware 

wissel op hen en hun naasten. 

Mag God ons allen omringen en mogen wij elkaar nabij zijn. 

 

Voorbedeboek 

Voorbeden kunnen in het voorbedeboek worden geschreven of gemeld worden in de 

kerkenraadskamer. 

 

Contactpersoon pastoraat Hervormde Kerk  

Contactpersoon pastoraat: Roeleke Hoekman, Lijsterstraat 22, tel.06 -11070647. 
 

Contactpersoon pastoraat Gereformeerde Kerk 

Contactpersoon pastoraat: Mw. Sita Zuidema, Het Nieveen 20, tel. 06-10778946        

e-mail: pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 

Agenda en overige mededelingen 
 

Aanspreekpersonen Hervormde Kerk  

Pastorale dingen: Roeleke Hoekman, Lijsterstraat 22, tel 06 11070647  

Voor bestuurszaken kerkenraad etc.: Gea Veeloo, email: scribahervormdnijeveen@gmail.com, 

tel.: 06 24988327 



 

 

Voor zaken aangaande gastvoorgangers(-sters) en invulling zondag: Anneke Bos (koster), 

Dorpsstraat 58, tel 0522 475783, email: bos852@kpnmail.nl  
 

Aanspreekpersonen Gereformeerde Kerk                                                                                                                

Pastorale dingen: Sita Zuidema tel. 491512, email: pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl                      

Bestuurszaken kerkenraad etc.: Anje Lalkens, email:  scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl.  

Voor zaken aangaande gastvoorgangers(-sters) en invulling zondag: Jenny van Gijssel, De 

Veurdele 43 Nijeveen, email: preekvoorziening@gereformeerdekerknijeveen.nl    

telefoonnummer: 06-15400837.  

 

Gezamenlijke maaltijd 

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de 

gezamenlijke maaltijd op vrijdagavond 28 juni a.s. Het 

thema voor deze maaltijd is: zomer op je bord. 

Vanaf 18:30 uur staat er een drankje klaar in de 

Gereformeerde kerk, waarna we om 19:00 uur gezellig 

samen aan tafel gaan. 

De kosten zijn: €8,- per persoon en €4,- per kind. U kunt 

zich opgeven tot maandag 24 juni 17:00 uur door te 

mailen of te bellen met Hillie Hoekman, e-mail: cornelishillie@ziggo.nl, telefoon: 492095 / 

0611956760.  Of door het formulier achter in de kerk in te vullen. 

Met een hartelijke groet en tot ziens! 

Kookgroep Nijeveen 

 

Ter herinnering. Collectemunten  

Met ingang per direct kunnen de collectemunten worden gehaald bij:  

HJ Brouwer, Leeuwerikstraat 27, 7948DC in Nijeveen.  

Tel mobiel: 0621875039    Tel thuis: 0522-492307 

Dus NIET meer de eerste maandag van de maand in de kerk. 

 

Liederen  

Voor de dienst    :  Lied 413: 1, 2 en 4 Lichtstad met uw paarlen poorten (Evang.  

                                Liedbundel); Lied 411: 1 en 2 Jezus leeft in eeuwigheid  

                                (Evang. Liedbundel) 

Tijdens de dienst: Aanvangslied Psalm 27: 1 en 7 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn  

                               God en HERE!; Klein Gloria; Lied 221: 1 en 3; Lied 513: 1 en  

                               4 God heeft het eerste woord; Lied 726: 1, 5 en 6 Hoor een heilig  

                               koor van stemmen; Lied 405: 1, 2 en 3  Heilig, heilig, heilig!  

                               Heer, God almachtig; Slotlied Lied 968: 1, 2 en 4 De ware  

                               kerk des Heren.  
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Adres Hervormde Kerk: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijeveen 

                         Adres Gereformeerde Kerk : Dorpsstraat 7, 7948 BL Nijeveen 

                    Websiteadres Hervormde Kerk: www.hervormdegemeentenijeveen.nl 

                 Websiteadres Gereformeerde Kerk : www.gereformeerdekerknijeveen.nl  

                                   Redactieadres: Maria van Gasteren, Griftestuk 13                         

                                   allmarad@home.nl  Tel. doorgeven kan ook via:                                             

                                                                   0522- 491141 


